Verslag van de jaarlijkse bijeenkomst van de kring van gemeentebodes en conciérges in
Friesland

Datum 10 september 2008
Gemeente Terschelling

Om 8.15 was ieder aanwezig in Harlingen waar onze voorzitter de kaartjes ( met moeite
losgepeuterd ) heeft bij de kaart verkoop door alle commoties zou zij zelf haast de boot naar
Vlieland nemen gelukkig kwam ze tot inkeer en heeft de goede boot toch maar genomen om
8.30 uur zijn we vertrokken met de sneldienst richting Terschelling de Waddenzee op.

Op Terschelling haven stond het ontvangst comité Willy, Ietske met Nico Donkerbroek al
klaar om ons te begeleiden naar het splinter nieuwe Gemeentehuis, waar we met koffie en
gebak zijn onthaald.

De vlag van de Friese bodekring gaat hier nu voor de 2° keer omhoog, wordt door Nico en
Ynskje in de vlaggen mast gehesen voor het gemeentehuis.

De Agenda van de vergadering:

1  Opening:
In de raadzaal worden we ontvangen door de wethouder W. Heere van de Gemeente
Terschelling.

2 Verslag van de vergadering 5 september 2007 :
De notulen worden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd en ontvangen, en
vastgesteld.

3 Actuele zaken en ingekomen stukken:
De leden zijn mild voor de voorzitter.

4 Verslag penningmeester:
De penningmeester heeft nog enkele toelichtingen op het financi€le verslag.

5 Verslag kascommissie:
De kascommissie heeft geen onvolkomenheden kunnen ontdekken en stelt de
vergadering voor om de Penningmeester decharge te verlenen.

6 Verslag van Dhr. Moorlag:
De heer Moorlag stelt dat het overkoepelend orgaan niet meer functioneert, er
wordt besloten om dit aankomend jaar te overwegen hoe het daar verder mee
moet.

7  Waarheen in 2009, 2010:
De Gemeente Skarsterlan wil graag onze gastheer zijn in 2009 voor 2010 zijn we
nog niet rond.

8 Rondvraag / en verdere wat ter tafel komt:

9 Sluiting:



Aanvang middagprogramma.

Eerst werd het nieuwe gemeentehuis van onder tot boven bewonderd waarna ook de
groepsfoto gemaakt werd.

De lunch is in het gemeente huis en de dames hadden het fijn voor elkander, wij hebben er
wel zin in. Misschien honger van de zeelucht ?

Het middag programma was verassend en zeer goed voorbereid door onze gastheer en
gastvrouwen.

Zonder dat men het tijdstip van vertrek van de veerboot uit het oog verloor is

er prachtig programma ons voorgeschoteld.

Een huifkarren tocht met de beide menners, de heren Biedema en Klijn die ons trakteerden
op een waar menspektakel het ging over t’strand en door de natte duinvalleien waar ook
de muggen een goed maaltje hadden. Naar het “beikes fjild” waar pauze werd gehouden.
Dhr. Doeksen had al in de huifkarren van zich laten horen met de trek harmonica,
wederom ons vermaakte bijgestaan door zang en vertelkunst van dhr. Biedema.

Waarna de tocht werd voortgezet over het prachtige eiland.

Ook het weer deed prima mee,

Het was een prachtige dag die werd afgesloten met een diner op de Veerboot Friesland.

Hiervoor veel dank Bodes van gemeente Terschelling het was geweldig.

Voorzitter,
Y. Veenstra-Wiersma

Secretaris,
G.Hiemstra



